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Zondag Quinquagesima, 50 dagen voor Goede Vrijdag 
3e zondag van de Paaskring 
15 februari 2026 
Kleur: Groen 
Aanvang: 10.00 uur 
 
Inleiding op de dienst 
Op deze derde zondag in februari wijken we af van het oecumenisch 
leesrooster en stellen we als thema de vraag “Is God er altijd bij?” Je kunt 
het ook als stelling poneren en zeggen “God is er altijd bij” maar dat roept op 
zijn minst vragen op. Vragen als deze: is God erbij in de verwoestingen in 
Gaza? In de loopgraven van de soldaten in Oekraïne? Of wat verder in de 
geschiedenis terugkijkend: is God erbij geweest in concentratiekampen en 
gaskamers tijdens de 2e wereldoorlog? Psalm 139 werpt mogelijk licht op 
deze vragen. Dit oude Joodse lied heeft veel te zeggen en kan mogelijk onze 
gids zijn in de verwarrende tijd waarin wij leven. Het is een lied van 
verwondering over het leven, het lichaam, de schepping. Het is een lied 
waarin het geloof geuit wordt en gedeeld wil worden dat God altijd en overal 
dichtbij is, erbij is en het is tenslotte ook een lied, waarin plaats is voor 
gevoelens van haat: haat tegenover hen, die het leven minachten en met 
groot gemak bloedvergieten. Het gebed “God, breng de zondaars om” staat 
misschien niet op ons lijstje met gebeden, hoezeer we ook kunnen 
verlangen naar de dood van hen die bloedvergieten. De maker van dit lied 
schrikt ook wel een beetje van zichzelf als hij dit bidt en hij haast zich om het 
lied te eindigen met een stukje zelfreflectie, gegoten in het gebed: “Heer, 
doorgrondt en ken mij…” Een lied om van te leren en vooral ook te zingen! 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
•  Orgelspel 
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
• De kaarsen worden aangestoken 
• Zingen: Lied 281 vs. 1,2,3,4,5 (Staande) 
• Bemoediging, groet en drempelgebed  
• Zingen: Lied 281 vs. 6,7,8,9,10 (Hierna gaan wij zitten) 
• Kyriëgebed 
• Zingen: Glorialied 150a 

DIENST VAN HET WOORD 
• Gezongen gebed om de Geest: Lied 333 
• Evangelielezing: Lukas 23 vs. 38 t/m 43 
• Zingen: Lied 247 vs. 1 en 3 
• Tweede lezing: Psalm 139 
• Zingen: Psalm 139 vs. 1,2,8 en 14 
• Overdenking  
• Muzikale meditatie 
• Zingen: Lied 362 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
• Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
• Diaconale mededelingen 

HEENZENDING EN ZEGEN 
• Slotlied: 425 
• Zegen  
• Antwoord op de zegen: amen, amen, amen. 
• Orgelspel 

 

Aan deze dienst werken mee: 
Voorganger   Ds. Andries den Besten 
Ouderling  Anneke den Besten   
Diaken    Jan Stroomberg 
Organist  Pieter Kuiper 
Koster   Leen van Dam 
Beeld en geluid Eddie Koornneef 
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Weekbrief 15 februari 2026 
 

Kerkdiensten 18 en 22 februari 
18 februari, aswoensdag 
Ontmoetingskapel  19.30 uur Ds. M. Jochemsen 
22 februari 
Dorpskerk    10.00 uur  Ds. K.F. Visser, Veenendaal 
Ontmoetingskapel  10.00 uur  Ds. J. Plante, Maarn 
 
Bericht van overlijden 
Afgelopen week overleed Halyna, de vrouw uit Oekraïne die enige tijd 
gewoond heeft aan de Tuindorpweg schuin tegenover de kerk en ook 
regelmatig aanwezig was in de dienst. In die tijd overleed haar zoon aan 
kanker wat veel verdriet gaf, ook omdat ze geen afscheid kon nemen. Vorig 
jaar verhuisde ze naar Woudenberg maar ze is later vanwege heimwee naar 
haar land teruggekeerd. Ze brak haar heup en moest 2 maanden in bed 
liggen. Haar overlijden was onverwacht.  Afgelopen dinsdag is zij begraven. 
Dat zij mag rusten in vrede. 
 
Collectedoel omzien naar gevangenen 
In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op  
om barmhartig naar hen om te zien. Daarom steunt Kerk 
in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun families 
om te werken aan herstel. Hierbij is er extra aandacht 
voor kinderen die een vader of moeder in detentie 
hebben. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die 
gevangenen bezoeken, begeleiden en helpen bij een 
nieuwe start. Zo krijgen zij weer perspectief op een betere 
toekomst. Meer lezen: kerkinactie.nl/gevangenen 
2e collecte is voor Kerk en Eredienst 
 
 
Jarige 
Dinsdag, 17 februari, is mevrouw C. Greven-Cornet jarig. Ze woont op de 
Proosdijlaan 2, 3953BX in Maarsbergen.  
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Paasgroetenactie 2026 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de 
kaart is dit jaar gemaakt door een gedetineerde in de PI Nieuwegein. Het 
thema is ‘De onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind’. 
(Zoals deze moeder haar kind liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus 
onvoorwaardelijk van ons) 
Ook onze beide wijkgemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie. Op 
zondag 15 februari gaan we met elkaar, goede woorden schrijven op de 
beschikbare kaarten. Een kaart is voor de gedetineerde, de tweede kaart kan 
de gedetineerde zelf sturen naar iemand anders. Vandaar dat daar een 
postzegel op zit. Alle kaarten worden door de ZWO werkgroep weer 
verzameld en in een envelop opgestuurd naar Kerk in Actie. Daar zorgen ze 
voor de verdere verspreiding. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker 
als daar ook iets persoonlijks op staat.  
 
Namens de ZWO werkgroep, Betty de Jong. 
 
Voorzijde van de paasgroetenkaart 2026: 
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Wereldgerechten 
Wij nodigen u uit op dinsdag 24 februari 2026 voor een 
wereldgerechtenmaaltijd in ‘t Gebouwtje  in Maarsbergen. 
Vindt u het leuk om ons te verrassen met het bereiden van een 
“wereldgerecht”, daar zijn we heel blij mee!  
Laat het ons weten. 
U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur voor een drankje en om 17.30 uur 
wordt het bulet geopend. 
Eet u mee? Geef u dan op vóór 20 februari 2026, er ligt een intekenlijst in ’t 
Gebouwtje, maar u kunt zich ook opgeven bij Lien Odijk (06-22484952) of 
Nel van Wolfswinkel 
 (06-15181496) 
Voor een vrijwillige bijdrage staat een daarvoor 
bestemde bus in de hal van ’t Gebouwtje. 
We hopen dat u erbij bent. 
 
Everdien, Yvonne, Lien en Nel 
 
 

Terugblik vrijwilligersavond 24 januari 

Op zaterdag 24 januari was het dan eindelijk zover. De vrijwilligersavond in 
Maarsbergen.  
Een mooie opkomst van klussers, ambtsdragers, vrijwilligers van de 
Lichtjestocht en Kringloop, de schoonmaakploeg, actie Kerkbalans en alle 
andere taken. Teveel om op te noemen. 
De organisatie was in handen van Andries, Anneke en Annemieke om alle 
vrijwilligers eens echt te ontlasten. 
Kenmerkend was dat op de avond toch iedereen wel de vraag stelde; 'Kan ik 
nog ergens mee helpen?' 
Het was een avond met heerlijke appeltaarten een hapje en een drankje en 
voor het eerst dit jaar werd er een vrijwilliger van het jaar uitgeroepen.  
De organisatie heeft unaniem gekozen voor Jaap van 't Hoog als vrijwilliger 
van het jaar. Voor al het werk wat hij heeft verricht tijdens de verbouwing van 
't Gebouwtje, het vele werk wat hij op zich neemt als ambtsdrager heeft hij 
deze waardering dik verdiend! Maar uiteraard zijn alle vrijwilligers die avond 
bedankt en willen wij via deze weg ook nog iedereen bedanken die niet 
aanwezig konden zijn. 
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Als nieuwe voorzitter van de wijkkerkenraad wordt regelmatig de vraag 
gesteld, waar begin je aan?  Heb je het niet al druk genoeg? Maar waarom ik 
ja heb gezegd tegen het voorzitterschap van de wijkkerkenraad en 
bijvoorbeeld geen bestuursfunctie wil binnen de muziekvereniging of 
tennisvereniging waar ik lid van ben, is omdat ik hier het gevoel heb dat we 
alles met elkaar doen. Er staat altijd wel iemand klaar om te helpen. Daarom 
hoop ik dat iedereen nog lang zijn of haar vrijwilligerstaken kan uitvoeren en 
dat ook nieuwe (jonge) vrijwilligers zich melden.  
 
Nogmaals alle vrijwilligers enorm bedankt voor het afgelopen jaar en wat mij 
betreft wordt er volgend jaar januari weer een vrijwilligersavond 
georganiseerd en zal er opnieuw een vrijwilliger van het jaar worden 
uitgeroepen! 
 
Annemieke de Ridder 
 

Activiteiten komende week 

Kijk voor meer informatie over de activiteiten op pknmm.nl/agenda. 
Maandag Leerhuis in de Ontmoetingskapel 
  ‘Het probleem van het kwaad’   10.00 uur 
Woensdag Koffieochtend in ’t Gebouwtje   10.00 uur 
  Oecumenische dienst voor as-woensdag  
  Marielle Jochemsen, Ontmoetingskapel 19.30 uur 
Donderdag  Koffieochtend in de Ontmoetingskapel 10.00 uur 
Zaterdag Repaircafé de Ontmoetingskapel     9.30 uur 

Maarnse concerten in de Ontmoetingskapel  16.00 uur  
 
Nieuws plaatsen op de website 
Wanneer u activiteiten of mededelingen op onze website wil laten opnemen, 
stuur deze dan naar webmaster@pknmm.nl. 
 
 


