
  
 
 
 
Zondag  16 november 2025 
Kleur: wit 
Aanvang: 10.00 uur 
Schrift en Tafel 
 
 
Inleiding op de dienst 
In de viering vandaag volgen we de lezingen van het leesrooster: 
Jesaja en Lukas. We vieren de maaltijd van de Heer en krijgen dus het 
Evangelie op 2 manieren aangeboden: in Woord en Sacrament. Wij 
staan vandaag stil bij het thema God en emoties. In de lezingen komen 
we een God tegen die boos is en een Jezus, die huilt. De God van de 
Bijbel is niet die van de filosofen, een soort onbewogen beweger. Nee, 
de God van de Bijbel is een God met emoties. Wij mensen zijn 
geschapen naar het beeld van God en dan gaat het ook over emoties. 
Het leven vraagt van ons dat we onze emoties onder controle houden 
en beheersen. Emoties moeten door de ratio in toom gehouden 
worden willen we gewenst gedrag vertonen. Zo is de theorie, maar de 
praktijk is nogal eens anders. Waarover is God boos en waarover is 
Jezus verdrietig? We gaan op zoek naar antwoorden op deze vragen 
en trekken de lijn door naar ons eigen leven. De christenen in 
Jeruzalem bouwden onderstaande kerk: Dominus flevit (De Heer huilt).  
     

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



                                       

DIENST VOORBEREIDING 

• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

• De kaarsen worden aangestoken 

• Zingen: Lied 273 vs. 1 en 2 (Staande)    

• Bemoediging, groet en drempelgebed 

• Zingen: Lied 273 vs. 3,4,5 (Hierna gaan wij zitten) 

• Kyriëgebed 

• Zingen: Glorialied 146 vs. 1 

 

  DIENST VAN HET WOORD  

• Schriftlezing: Jesaja 1 vs. 18 t/m 26 

• Zingen: Psalm 17 vs. 1 en 2 

• Evangelielezing: Lukas 19 vs. 41 t/m 48 

• Zingen: Lied 187 

• Overdenking  Thema: “God en emotie” 

• Muzikale meditatie 

• Zingen: Lied 413 vs. 3 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  

• Gebeden, Stil gebed 

• Diaconale mededelingen 
 
DIENST VAN DE TAFEL 

• Inleidende woorden 

• Zingen: Lied 376 vs. 1,5 en 7 (tijdens naspel vormen we een 
kring) 

• Verootmoediging met de woorden van lied 400 

• Onze Vader 

• Vredegroet 

• Instellingswoorden en delen van brood en wijn 
Tijdens het delen van brood en wijn klinkt orgelmuziek 

• Slotgebed 

• Wij begeven ons naar onze plaatsen  
 
 
 



HEENZENDING EN ZEGEN 

• Slotlied: 425 

• Zegen en antwoord daarop 

• Orgelspel 

Aan deze dienst werken mee 

Voorganger    Ds. Andries den Besten 
Organist    Pieter Kuiper 
Ouderling    Jaap van `t Hoog 
Diaken    Akke Koornneef    
Koster     Eddie Koornneef 
Beeld en geluid  Jan Stroomberg 
 

  
 
WEEKBRIEF 16 november 2025 
 
 

Kerkdiensten 23 november  
Dorpskerk  Ds. Andries den Besten, Gedachtenisdienst 
Ontmoetingskapel Ds. Mariëlle Jochemsen, Gedachtenisdienst 
 
Collectedoel Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een 
vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter wereld. 
Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. 
Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te 
overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de 
vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland 
gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt 
Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In 
Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar 
nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto’s water dat 
men opslaat in waterzakken. Ieder gezin krijgt een 
jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc’s 
geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook krijgen 
mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen. In 
buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse 
Wereldfederatie drinkwater, wc’s, kleding, keukengerei, zeep, 
wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn 

https://site.skgcollect.nl/425/qr?c=41125&a=2&s=425&/qr?action=eyJhcHAiOiJhcHAuc2tnY29sbGVjdC5hcHBvc3RlbDpcL1wvc2hvcFwvNDI1XC9kb2VsXC80MTEyNSJ9


op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs 
en traumahulp. 
Meer weten? kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-
vluchtelingen-soedan/ 
2e collecte is voor Kerk en Eredienst 
 
Jarige 
Zondag, 23 november, is mevrouw H.J. Wisgerhof jarig. Ze woont op 
de Heygraefflaan 8, 3953BK in Maarsbergen 
 
Gedachtenisviering 
Volgende week zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan 
gedenken en noemen wij de namen van onze overleden 
gemeenteleden. Een aantal banken zullen gereserveerd worden voor 
familieleden. Dat kan betekenen dat u volgende week niet op uw vaste 
plekje kunt zitten, maar die flexibiliteit zult u ongetwijfeld in acht willen 
nemen in het kader van de gastvrijheid.  
 
Steigers rondom de kerk 
Een aantal weken hebben er steigers 
rondom de kerk gestaan voor de renovatie 
aan de buitenkant. De witte ornamenten 
zijn gestuct en geverfd. Ziet er weer heel 
mooi uit. 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten komende week 
Kijk voor meer informatie over de activiteiten op pknmm.nl/agenda. 
Woensdag Koffieochtend in de Dorpskerk  10.00 uur 
  Filmavond in de Ontmoetingskapel  20.00 uur 
Donderdag  Koffieochtend in de Ontmoetingskapel 10.00 uur 
  Samen eten in de Ontmoetingskapel 17.30 uur 
 
Nieuws plaatsen op de website 
Wanneer u activiteiten of mededelingen op onze website wil laten 
opnemen, stuur deze dan naar webmaster@pknmm.nl. 


