
Zondag 26 februari 2023
Kleur: paars
Aanvang: 10.00 uur
1e zondag 40dagentijd 

Inleiding op de dienst
De eerste zondag van de veertigdagentijd heet Zondag 
Invocabit. Die Latijnse werk-woordsvorm is verbonden met de 
woorden uit Psalm 91: Roept hij Mij aan, Ik zal hem 
antwoorden…

Dat aanroepen, dat zich wenden tot God, geldt des te meer 
als een mens in de woestijn van het leven geen oriëntatiepunt
meer heeft, op zichzelf aangewezen is, niemand heeft, zoals 
deze kunstenaar (Karel van de Woestijne) zo’n mens toont:
                   

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
 Orgelspel
 Welkom en mededelingen door de ouderling van 

dienst
 De kaarsen worden aangestoken
 Zingen: Lied/Psalm 91: 1 en 2 (staande)
 Bemoediging en drempelgebed 
 Lied/Psalm 91: 7 (hierna gaan wij zitten)

 Kyriëgebed waarna we allen zeggen: Heer, ontferm
U, Christus ontferm U 
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DIENST VAN HET WOORD 
 Moment voor de kinderen 
 Schriftlezing: Genesis 2: 15 en 16 en 3: 1-9
 Zingen: Lied 944: 1, 2 en 3
 Evangelielezing: Mattheus 4 : 1-11 
 Zingen: Lied 539
 Verkondiging
 Muzikale meditatie
 Zingen: Lied 91a: 1 (lezen 2) en 3

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 Gebeden, Stil gebed, Onze Vader 

HEENZENDING EN ZEGEN

 Slotlied: 538: 1 en 2 (lezen 3) en 4
 Zegen, gevolgd door een gespeeld en gezongen 

drievoudig amen 
 Orgelspel

 
 

Aan deze dienst werken mee:
Voorganger Ds. Aleida de Hoog
Organist Jan Zwart
Ouderling Dick Veldhuizen
Diaken Annemieke de Ridder
Koster Eddie Koornneef
Beeld en geluid Jan Stroomberg

Kerkdiensten 5 maart 
Dorpskerk 10.00 uur Ds. J. Plante
Ontmoetingskapel 10.00 uur Ds. Mariëlle Jochemsen
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